WOENSDAG
Een vredegroet 1 JANUARI

Nieuwjaarsdag

ED 1 Petrus 1:1-2

Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

Dat is nog eens wens om het jaar mee in te gaan: meer
genade en meer vrede.

In Nederland zouden mensen ons misschien vreemd aan-
kijken, maar in het Midden-Oosten is zoiets heel gewoon.
Bijna dagelijks horen we het wel: ‘Assalaamu aleikom’ —
vrede zij met u. Of: ‘Allah maak’ — God zij met je. Rond
Nieuwjaar is een veelvoorkomende wens: “Yenaad aleik’ —
moge Hij het voor je vermeerderen. Misschien biedt het in
Nederland ook wel openingen: geef eens meer diepgang
aan de manier waarop u mensen begroet.

Petrus begint er zijn eerste brief mee. Geen brief aan men-
sen die het gemakkelijk hebben. Ze zijn vreemdelingen,
verstrooid vanwege hun geloof. Petrus wenst ze dan ook
niet een comfortabeler leven. Nee, dit is een brief aan men-
sen in de marge, aan de onderkant van de samenleving.
Dat klinkt niet aantrekkelijk, maar het is nog steeds wel de
realiteit voor veel christenen. En juist dan geeft zo'n wens
echt kracht: we moeten en mogen het hebben van Gods
genade en vrede, ook in 2025.

Zon op 8.47
. Zon onder 16.31
Zingen: Psalm 31:17 Maan op 10.29

Weerklank 358:1-4 Maan onder 17.55



Nieuwjaarswens

JONGEREN

Wat wens jij je vrienden en familie toe aan het
begin van het nieuwe jaar?

(") Efeze 1:1-2

Deze dagen klinken er mooie woorden op straat, in huizen
en in kerken. Zoals ‘gelukkig nieuwjaar’ of ‘de beste wen-
sen’. Je kijkt elkaar aan en wenst elkaar het goede. Wat je
iemand toewenst, heeft te maken met wat iemand voor je
betekent. En met wat hij of zij het afgelopen jaar heeft
meegemaakt.

Paulus kent de gemeente van Efeze goed. Hij groet de
mensen met de woorden ‘genade zij u en vrede van God'.
Paulus wenst de gemeente toe dat ze leven van de genade
en de vrede die God geeft.

Aan het begin van dit jaar en aan het begin van elke kerk-
dienst hoor jij dezelfde woorden. ‘Genade zij u en vrede van
God!" Wat een bemoediging! Gods eerste woord voor dit
nieuwe jaar en voor elke week is: ‘lk wil jou genadig zijn en
jou vrede geven!' Je mag uit die genade leven. Dan ben je
iemand die rekening houdt met God. Je rekent de ander
niet af, maar zegent hem of haar.

2 Wens elkaar Gods genade, vrede of zegen toe.



N DONDERDAG
Blijde bedroefden 2 JANUARI

("] 1 Petrus 1:3-12

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte
tijd (...) bedroefd.

De kerk in de marge, waar Petrus aan schrijft, is tegelijk
verheugd en bedroefd. Dat klinkt vreemd maar het is heel
normaal onder gelovigen in moeilijke omstandigheden.
Indrukwekkend is dat altijd weer: jonge mensen uit Syrié of
Irak die hun levensverhaal vertellen. Verhalen vol lijden,
verdriet, moeilijkheden. En tegelijk: die diepe vreugde die
ze zo vaak uitstralen.

Dat is een van de grote voorrechten van werken in de zen-
ding. Tegelijk is het ook wel beschamend. Want waar is
diezelfde vreugde bij ons? Straal ik ook iets uit van die
levende hoop?

Weet u wat de kern is van die blijdschap en hoop? Ze heb-
ben Jezus lief, hun hart loopt over van Hem (vers 8). We
hoeven niet jaloers te zijn op verdrukking. Lijden valt niet te
romantiseren. Maar verlangen naar wat meer van die hoop,
die blijdschap en die pure liefde voor Jezus, dat mag zeker.
‘Onuitsprekelijk en heerlijk’ noemt Petrus de vreugde die de
gelovigen gevonden hebben in Christus. Daar wil je toch in
delen?

Zon op 8.47
. Zon onder 16.32
Zingen: Psalm 4:4 Maan op 10.51

Weerklank 85:1-4 Maan onder 19.23



Wat verlang jij?

JONGEREN

Waarop hoop je voor 20257 Dat je overgaat
naar de volgende klas? Of iets heel anders?

(") Efeze 3:14-21

Paulus spreekt zijn diepste verlangen uit. Hij verlangt
ernaar dat de mensen in Efeze de liefde van God echt
mogen kennen. Paulus kent die liefde al en gunt dat ieder-
een. Heel het gebed trekt je naar de volheid die in God te
vinden is. Daar ligt onze bestemming en houvast. Toen, en
ook nu, in 2025.

Het gebed van Paulus blijft niet alleen bij woorden. Zijn
hele lichaam gaat erin mee. Hij knielt voor God de Vader.
Hij maakt zich klein en bidt voor de gemeente in Efeze.
Mijn gebed voor jou is dat Christus door het geloof in je
hart woont. En dat je in die liefde geworteld en gefundeerd
mag zijn. In Gods liefde staat je leven zo stevig als een huis.
Een huis dat niet op los zand staat, maar op de Rots, Jezus
Christus. Je huis is dan gebouwd op een stevige basis. |k
begrijp het verlangen van Paulus wel.

Herken jij het gebed van Paulus? Hoe komt dat? Bid
het gebed in je eigen woorden.



] . VRIUDAG
Veeleisende aansporing 3 JANUARI

("] 1 Petrus 1:13-21
Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.

Wat zeg je tegen broeders en zusters die vervolgd wor-
den? Een woord ter bemoediging ligt voor de hand. Petrus
kiest voor een andere weg: hij komt met een veeleisende
aansporing. Een aansporing om heilig te wandelen voor
Gods aangezicht.

Is dat nu wel zo pastoraal? Jazeker. Petrus weet van de
aanvechting die op hen afkomt. De aanvechting om er
gewoon bij te willen horen, om niet op te vallen. |k denk dat
we dat zelf ook wel herkennen in een wereld die steeds
onchristelijker wordt. Het liefst horen we er gewoon bij en
leven we net als onze collega’s en buren.

Maar dat is onmogelijk. We zijn geroepen door een heilige
God. We zijn gekocht met het kostbare bloed van Christus.
Dan kunnen we toch niet meer zomaar onze eigen weg
volgen? Petrus herinnert de gelovigen aan hun hoge roe-
ping en aan Gods onvoorstelbare genade. En tegelijk: ze
hoeven het niet zelf te doen. Zolang hun geloof en hoop op
God gericht blijven (vers 21), zullen ze de kracht ontvangen
om hun Meester te volgen.

Zon op 8.46
. Zon onder 16.33
Zingen: Psalm 119:1 Maan op 11.07

Weerklank 378:1-2 Maan onder 20.51



Leven in armoede

JONGEREN

Soms zie je iemand en denk je: ‘Die is arm!” Maar
wie weet is dat niet zo.

("] Efeze 1:3-10

Jaren geleden vond de politie een ouder echtpaar in een
appartement. De man en vrouw waren overleden aan ern-
stige ondervoeding. Toen de politie hun huis doorzocht,
vonden ze zakken vol geld. In totaal ging het om vijftig-
duizend euro. Hoe dwaas is het om van de honger te ster-
ven als je genoeg geld hebt om eten te kopen?

De brief aan Efeze beschrijft hoe de gelovigen ervoor staan.
Wat denk jij: zijn ze rijk, arm of ligt het er maar net aan hoe
hard ze ervoor werken? Paulus weet het. Ze zijn geestelijk
enorm rijk. Hebben zij dan zoveel goeds gedaan? Nee, hun
rijkdom hebben ze te danken aan het geloof in Christus.
Steeds herhaalt Paulus de boodschap hoe rijk de mensen
in Efeze zijn in Christus. Maar liefst dertig keer zegt hij dat.
De gelovigen zijn enorm rijk door hun verbondenheid met
Jezus. Alleen leven ze niet vanuit die verbondenheid. Ze
leven een armoedig bestaan, alsof Christus geen waarde
heeft. Dan ben je rijk en toch arm, net als het echtpaar.

Vraag: In Christus ben je ontzettend rijk. Zie je dit in
het leven van jezelf en anderen?



